
 

 

Januari 2024 

Peutergroep/kinderopvang 

Wij willen iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen! Wij hopen op een goed, gezond en 
fijn nieuwjaar! 
 
De komende weken werken wij aan het thema: Reuzen en 
Kabouters. In dit thema staan de tegenstellingen centraal… 
Denk aan groot en klein, dik en dun, lang en kort enz. We 
lezen het verhaal van Kabouter Bim uit het knieboek en leren 
de woorden uit het woordenboek.  
 
In januari nemen we helaas ook afscheid van Jake. Jake gaat 
verhuizen en dus naar een andere Kibeo groep. Lieve Jake, 
we wensen jou heel veel plezier op je nieuwe groep! Wij gaan je missen! 
 
Juf Laureen zou tot februari 2024 bij ons stage lopen. Echter mag zij haar vervolgopleiding 
ook bij ons doen. Zij zal dus voorlopig nog bij ons op de groep stagelopen! Hier zijn we heel 
blij mee! 
 
Maandag 8 januari is op ons buitenplein de modderkeuken geplaatst! Hier zijn wij erg blij 
mee en gaan we veel plezier aan beleven! Ook de picknicktafels zijn op het peuter-
kleuterplein geplaatst!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terugblik kerstviering 

Beste ouders, dank jullie wel voor jullie bijdrage aan ons kerstdiner en het bezoek aan het 

kersttheater. Wij hebben samen met de kinderen enorm genoten van de kerstviering. We 

hebben met het theater zelfs de krant gehaald. Wat stond er een mooi stuk in de Borselse en 

Bevelandse Bode….het maakt ons heel erg trots! 

 

 

 

 

 

 

IEP toetsen groep 3-8 

Vanaf deze week zullen de kinderen van groep 3-8 de IEP toetsen van rekenen, spelling, 

technisch en begrijpend lezen maken. De resultaten van deze toetsen zullen te zien zijn in de 

portfolio’s die op 8 februari mee naar huis gaan. In de ouder-kindgesprekken die daarna 

volgen, zullen we in gesprek gaan om te kijken wat de kinderen al kunnen en waar we nog 

aan gaan werken. 



 

 

Voorleesontbijt 

 

Woensdag 24 januari doen wij weer mee met de voorleesdagen. We 

ontbijten met z’n allen op school en daarna zal er aan alle kinderen 

worden voorgelezen. Door wie…..dat is nog een verrassing.  

 

 

GVO 

Voor de kerstvakantie liet juf Mirjam van GVO ons weten een andere baan te hebben. Ze 

vertelde dat ze met enorm veel plezier op de Franck van Borssele te hebben gewerkt. 

Gelukkig was er al snel een nieuwe juf gevonden, Liesbeth Schakel. Zal voortaan de 

godsdienstlessen verzorgen voor de kinderen die deze lessen volgen. We zijn wel gewisseld 

van de woensdagmiddag naar de maandagmiddag. 

Even voorstellen…. 

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Liesbeth Schakel en ik ben 48 jaar oud. Met veel 
plezier woon ik in Middelburg, waar ik ook ben opgegroeid. Drie jaar geleden ben ik als 
docent PC GVO gestart, na jaren in het Voortgezet Onderwijs te hebben gewerkt. Na de 
kerstvakantie mag ik bij jullie op maandagmiddag de GVO lessen verzorgen! Daar heb ik veel 
zin in! 

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name 
van (race) fietsen in de bergen kan ik 
enorm genieten! Maar ook fietsen in 
Zeeland of in de Belgische Ardennen vind ik 
heerlijk. Onderweg maak ik dan graag 
mooie foto’s. Verder ga ik regelmatig naar 
de kringloopwinkel, waar ik allerlei leuke 
spulletjes vandaan haal, om weer een 
nieuw leven te geven! In de afgelopen 
twee jaar heb ik daar al heel wat ‘schatten’ 
gevonden om te gebruiken in mijn lessen! Regelmatig kom ik bepakt en bezakt de school 
binnenwandelen.  
 



 

 

Ieder kind bekijkt en ontdekt de wereld en wat het belangrijk vindt op de eigen manier. In de 
lessen probeer ik de leefwereld van de kinderen en de levensvragen die de kinderen hebben 
in verbinding te brengen met de Bijbelverhalen en levensthema’s, om zo samen 
betekenissen te ontdekken voor hun eigen leven. Eigenlijk gaan we met elkaar op 
ontdekkingsreis. En het leuke is dat je aan het begin van de reis nog niet precies weet wat je 
op reis allemaal gaat tegenkomen. In de afgelopen drie jaar heb ik door de ogen van de 
kinderen zelf ook weer mooie nieuwe ontdekkingen gedaan.  
Ik vind het erg leuk om gevarieerde werkvormen voor de kinderen te bedenken. Dit kan een 
creatieve verwerking zijn, maar ook muziek, een spel, een (creatieve) groepsopdracht, een 
buitenopdracht en nog veel meer.  
In de lessen GVO komen door het jaar heen de christelijke feesten aan bod, maar we maken 
ook verbinding met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Mooi om zo ook weer 
van en met elkaar te leren.  
 
Voor de kerstvakantie heb ik al even op school kennisgemaakt! Ik verheug mij er op om de 

kinderen te leren kennen en samen mooie GVO lessen te beleven! 

 
Een hartelijke groet, 
Liesbeth Schakel 
 

Bomen planten 

Wij zijn gevraagd door Zeeland Refinery om met de groepen 1-8 te helpen om bomen te 

planten. We gaan bomen planten op een perceel dat dicht bij de Borssele steiger ligt. Deze 

middag is voorlopig gepland op dinsdagmiddag 30 januari. Op dit moment is er verder nog 

niets bekend over de organisatie, zodra we hier meer over weten, zullen we dit laten weten. 

Ook zullen we de ouders die in de rijcommissie zitten vragen om ons daar naar toe te 

brengen.  

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van januari met hun verjaardag! 

 

 

 


